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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 215 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
Breng alles in verband met het licht 

“Wat je ook doet, je zou het in verband moeten kunnen brengen met licht.  

Wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met een bouwproject, zorg dat je tijdens 

dat werk aan het licht denkt, en dan zal je anders gaan bouwen. Wanneer je 

omgaat met mensen, bijvoorbeeld  in gesprek of  in een vergadering,  luister 

dan vanuit het licht naar de mensen. Wanneer je dan spreekt, zal je andere 

woorden geven aan mensen, woorden die vanuit het licht komen.  

Wanneer  je  in  een  stilte  staat  van  je werk, wanneer  je  dus  in  een  soort 

verandering staat in je eigen leven, wanneer je in de strijd bent, in het vurige 

van  je  leven, wanneer  je durft vooruit te gaan, zal het zijn dat  je, als  je het 

vanuit het licht doet, de punten opnieuw bekijkt en ze op een andere manier 

naar voren brengt.  

Licht heeft altijd de betekenis van een soort uitstraling. Wat erin vervat  is, 

moet eruit komen. Jij hebt een licht in jou en het moet eruit komen.”   

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan” 

(uit hoofdstuk 16: ‘De Christus in jezelf’) © Mayil.com 
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